Een toekomstgerichte visie...

Vrijkopen van grond sluit aan bij wat nog van deze tijd kan zijn in een
eeuwenoude traditie, maar het is tegelijk een heel toekomstgerichte gedachte.

Hoe geven we de biologische landbouw van morgen een eigen vorm?

In tegenstelling tot de feodale traditie van het grondbeheer, brengt het vrijkopen
van grond natuurlijk in de eerste plaats vrijheid:

De vrijheid van de boeren om los van financiéle beslommeringen te werken aan
de bedrijfsopbouw en bedrijfsopvolging, de vrije keuze van de consument voor
kwaliteitsvoeding, de vrijheid van boeren en consumenten om het bedrijf
biologisch te houden.

Vrijkopen van grond gaat over verantwoordelijkheid, die we samen — gedeeld —
opnemen,

IS de kous af als de boeren hun pacht betalen, en doen ze verder hun zin? Als
klanten maandelijks onze bijdrage voor het pakket betalen, of afrekenen na een
wekelijks winkelbezoek, zijn we dan klaar, en zijn alle verdere vraagstukken
alleen maar het probleem van de boeren?

Vrijkopen van grond leidt tenslotte ook tot verbondenheid

Verbondenheid van grond en bedrijf, verbondenheid van mensen met de grond
die hen voedt, verbondenheid van alle betrokkenen met de ontwikkeling van wat
we ‘het bedrijfsorganisme’ zouden kunnen noemen.

Het bedrijfsorganisme dat bestaat uit de bodem, de planten en al wat op en van
die bodem leeft.

Het bedrijfsorganisme waar we met z’n allen deel van uitmaken, en dat een
eigen identiteit heeft.

Vrijkopen van grond leidt naar de grote stap die deze tijd van ons vraagt:

met onze allereerste nood — het voedsel dat we geen dag kunnen missen —
oefenen in zorg en aandacht voor elkaars noden.

Door mee grond vrij te kopen kies je voor een aandeel in de biologische
landbouw dat geen geld oplevert, maar waar je toch — op een heel bijzondere
manier — ‘rijk’ van wordt.
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